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REDACTIE ONS KONTAKT  
W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB RIJSSEN  
☏ 0548-540032/06-17660856;  onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl 
Eerstvolgende kopij inleveren vóór vrijdag 20 april 20.00 uur.  
 

BEZORGING ONS KONTAKT 
Mevr. G. Grevelink, ☏ 06-20528002;  ggrevelink78@kpnmail.nl 
 

ABONNEMENT: 
Minimaal € 20,- per jaar, over te maken op NL88 ABNA 0410 9681 88 
 

WEBSITE/E-MAIL 
www.ontmoetingskerkrijssen.nl;  info@ontmoetingskerkrijssen.nl 
 

KERKELIJK BUREAU 
Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN RIJSSEN 
☏ 0548-517132;  kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl 
 

PREDIKANT 
Ds. S. Ris, Pastinaak 46, 7463 CX RIJSSEN 

☏ 06-19863293;  ds.sander.ris@gmail.com 
 

KERKELIJK WERKER 
Mevr. R.L.M. Venema - van den Berg, Boerhaavelaan 32, 7607 PW ALMELO 

☏ 0546-823579; 06-53914277;  rlm.venema95@gmail.com 

Werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

SCRIBA 
Mevr. C. Huizinga-Draaijer, H.J. van Opstallstraat 29, 7462 DK RIJSSEN 
☏ 0548-542285;  scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 
Penningmeester: Mevr. H. Snijders-Lensink, 
Steenakkersweg 102, 7462 DT RIJSSEN 
☏ 06-45070711;  hsnijders@ontmoetingskerkrijssen.nl 
Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0594 0262 29 

NL48 ABNA 0559 4822 13 t.b.v. VVB 
 

DIACONIE 
Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM NOTTER 
☏ 0548-517421;  penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl 

Bankrekeningnummer: NL02 ABNA 0594 0182 42 
 

KOSTER 
Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX RIJSSEN 
☏ 0548-513129;  koster@ontmoetingskerkrijssen.nl 

 

mailto:onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:ggrevelink78@kpnmail.nl
http://www.ontmoetingskerkrijssen.nl/
mailto:info@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:ds.sander.ris@gmail.com
mailto:rlm.venema95@gmail.com
mailto:scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:hsnijders@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:koster@ontmoetingskerkrijssen.nl
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59e jaargang no. 8 
Vrijdag 13 april 2018 

 

God heeft ons het geheim van zijn wil onthuld:  
zijn voornemen om alles bijeen te brengen, onder Christus. 

Efeziërs 1: 3-10  
 

ZONDAG 15 APRIL 

Kerkdiensten: 
09.00 uur: ds. S. Ris  
11.00 uur: ds. S. Ris m.m.v. Ontmoetingsband 
19.00 uur: ds. B. van de Weg uit Nijverdal 
 

 Morgendiensten: 
 

Liturgie 21 januari 09:00 uur. 
Orgelspel 
 Lied vóór de dienst: Lied 637 
Welkom en mededelingen 
 Lied 118: 6 
Stil Gebed – Belofte en Groet 
 Klein Gloria 
Verootmoediging: Lied 654: 1,2 
Gebed 
 Genadeverkondiging: Lied 654:4,5 
Lezing uit de Wet 
 Lied 654:6 
Gebed voor de opening van het 
Woord 
Lezing uit de Bijbel: Rom 8:1-13 
 Lied 119: 2,3 
De kinderen gaan naar de 
kindernevendienst 
Verkondiging 
 Lied 653: 1,5,7 
De kinderen komen terug uit de 
kindernevendienst 
Dank- en voorbeden 
Collecte 
 Lied 634 
Zegen, beantwoord met  
‘amen, amen, amen’ 

Liturgie 21 januari 11.00 uur 
m.m.v. de Ontmoetingsband. 
Band speelt 
Welkom en mededelingen 
Stil gebed, Belofte & en Groet 
 Opwekking 622 Groot is de Heer 
 Opwekking 796 De Leeuw en het 
Lam 

 Opwekking 764 De Zegenkroon 
Gebed 
 Opwekking 697 Al wat ik ben 
Lezing uit de Bijbel: Rom 8:1-13 
De kinderen gaan naar de 
kindernevendienst 
Verkondiging 
De kinderen komen terug uit de 
kindernevendienst 
 Opwekking 770 Ik zal er zijn 
Dank- en voorbeden 
Collecte 
 Opwekking 569 Regeer in mij 
Zegen 
Ruimte voor persoonlijk gebed 
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Collectes: 
1e collecte: Werkgroep Gemeentecontacten – Eigen werk 
2e collecte: Diaconie – Eigen werk 
 

Organisten: 
Morgendienst 09.00 uur: dhr. L. van de Schootbrugge  
Avonddienst: dhr. V.H. Boertjes  
 

Dienstdoende BHV-er: 
Morgendienst 09.00 uur: dhr. S. van Dijk 
 11.00 uur: dhr. M. Dommerholt 
Avonddienst: dhr. J. Draaijer 
 

Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 6 
09.00 uur: Mariska Altena, Gerdien Santé, José Notteberg 
11.00 uur: Janine Borghuis, Dianne Markvoort, Jorien Dannenberg 

 

Kinderoppasdienst: 
09.00 uur: Jacomine Schonherr, Marsha ten Berge, Anne Wil Eertink, 

   Marjolein ten Brinke, Linda Ligtenberg 
 11.00 uur: Jorien Dannenberg, Leonie Baan, Larissa Sanderman,  
   Irene Dangremond, Janike Lammers 
 

Ouderenvervoer: 
 

Naam oudere:      Naam rijder: 
 

mevr. J.M. v.d. Groep   (tel. 544990) mevr. I. Kippers  
mevr. G.H. Witten-Borger  (tel. 516221)   ,,      ,, 
 

VRIJDAG 20 APRIL - HUWELIJKSDIENST 

15.30 uur: ds. S. Ris  
Dienst met bevestiging en inzegening van het huwelijk van 
Hans Siemerink en Iris Poortman in de Ontmoetingskerk. 

 

ZONDAG 22 APRIL 

Kerkdiensten: 
09.30 uur: ds. P. Boomsma uit Nijverdal 
19.00 uur: dhr. J. Eertink uit Rijssen 
 

Collectes: 
1e collecte: Diaconie – NBG/Project Syrië (Zie “Informatie bij de diensten”)  
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen  
 



5 
 
 

Organisten: 
Morgendienst: dhr. P. te Velde  
Avonddienst: dhr. L. van de Schootbrugge  
 

Dienstdoende BHV-er: 
Morgendienst: dhr. H. Poortman 
Avonddienst: mevr. R. Mensink 
 

Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 4 en 7+8 
Marissa Voortman, Madeleen Pas, Anja Draaijer 
 

Kinderoppasdienst: 
Laura Jongerius, Marleen ter Stal, Janine Goorman, Renske Veneklaas, 
 Marlot Troost 

 

Ouderenvervoer: 
 

Naam oudere:      Naam rijder: 
 

mevr. J.M. v.d. Groep   (tel. 544990)  dhr. G. Visser 
mevr. G.H. Witten-Borger  (tel. 516221)   ,,      ,, 
 

INFORMATIE BIJ DE DIENSTEN 

Ruim 10.000 prentenbijbels voor China. 
In oktober 2017 tijdens de Bijbelzondag vroegen we 
uw steun voor prentenbijbels voor kinderen in China. 
In dit immense land groeit een hele generatie 
kinderen op zonder ouders. Die trekken naar de stad 

om te werken. De kerken in China hebben oog voor deze kinderen.  
Zondagschoolleidster Jiang Dongyan: “De bijbelverhalen geven de kinderen 
hoop. God houdt van mensen en laat ons niet alleen. Dat is een boodschap 
die juist deze kinderen moeten horen”. In totaal zijn er 10.653 prentenbijbels 
verspreid. Ook onze collecte tijdens de Bijbelzondag was er voor bestemd. 
Hartelijk dank voor uw gift. 
 

25.000 kinderbijbels voor India. 
De kerstactie in december 2017 was bestemd voor kinderbijbels voor India. 
Miljoenen arme kinderen in India ervaren van jongs af aan: ik ben niets 
waard. Wat een manier om aan het leven te beginnen! Gelukkig trekken 
kerken zich het lot van deze kinderen aan. Zij vangen ze op na schooltijd en 
geven ze aandacht. Roopa(9) is één van hen: “Thuis wacht er  niemand op 
me. Na school ga ik daarom naar de kerk, waar bijbelverhalen worden 
verteld. Ik ben erg blij met mijn eigen kinderbijbel.  
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Nu kan ik de verhalen ook thuis zelf lezen”. Dankzij uw steun konden wij 
25.000 kinderen met kerst een eigen bijbel geven. 
 

Project Syrië. 
Opnieuw vragen we uw aandacht voor bijbelverspreiding in Syrië. 
Ook de kerken in Syrië hebben het zwaar te verduren. De permanente staat 
van oorlog laat zijn sporen na, en veel materiaal is letterlijk in vlammen 
opgegaan. Duizenden bijbels zijn vernietigd, terwijl nieuwe bijbels voor veel 
kerken te duur zijn. 
Dit voorjaar delen we bijbels uit aan Syrische vluchtelingen. De Bijbel brengt 
licht in een donkere en uitzichtloze tijd. 
De bijbelgenootschappen in het Midden-Oosten stellen 10.000 extra bijbels 
beschikbaar. Deze  bijbels worden uitgedeeld via kerken, kloosters en door 
vrijwilligers. Helpt u mee? U kunt een gift overmaken op  
NL74 SNS 0266 3808 08 o.v.v. Syrië. Of via www.bijbelgenootschap.nl/syrië  
(Overgenomen uit NBG-nieuwsbrief) 
Namens de werkgroep:        Jan Schulenburg en  Henk Veurink 
 

UIT DE WIJKEN 

OOST: BOERHAAVELAAN 32, ALMELO 
We kunnen dankbaar terugkijken op mooie, indringende kerkdiensten in de 
Stille Week en met Pasen! Dat is mede te danken aan iedereen die hieraan 
zijn/haar bijdrage geleverd heeft, in de voorbereiding en met de uitvoering. 
Daardoor waren het diensten waarin je – nog meer dan anders - voelde dat 
we samen waren als gemeente in het beleven van het Avondmaal, het lijden, 
sterven en de opstanding van onze Heer. Hartelijk dank daarvoor. 
 

Wijkberichten:    
     Mevr. H. Eshuis-Boksem (wijk 4; Izaäk Heijmanstraat 35, 7461 MA) is 
vorige week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, maar voelt zich erg moe 
en ook de pijn is nog niet weg. 
     Mevr. T. ter Harmsel-Smelt (wijk 7: Eerdmanserve 34, 7461 GR) heeft 
nog steeds veel pijn aan haar bovenbeen en is daardoor weinig mobiel. Het 
valt haar zwaar, maar ze is dankbaar voor wat ze nog wel kan, ook al is dit 
beperkt.   
     Mevr. H. Bruggink (wijk 8; Karel Doormanstraat 38-203, 7461 ER) heeft 
nog 6 weken voor de boeg met haar laatste kuur, waarna de operatie zal 
volgen. Veel kaartjes mocht zij de afgelopen periode ontvangen tot steun en 
bemoediging. Ze heeft gevraagd u allen hier hartelijk voor te bedanken! Alle 
warmte heeft haar heel erg goed gedaan! 
     Mevr. A. van de Riet-ter Weel (wijk 8; Schoolstraat 66, 7461 EH) heeft al 
langere tijd veel pijn aan haar schouder. Dit geeft behoorlijke beperkingen. In 
juni a.s. zal ze een nieuwe schouderprothese krijgen.  

http://www.bijbelgenootschap.nl/syrië
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     Dhr. G. Hartgerink (wijk 11; Nieuwlandsweg 33, 7461 VP) is op 5 april jl. 
geopereerd. Helaas is de operatie ingrijpender geweest dan vooraf gehoopt 
en verwacht. Een grote teleurstelling! Hij zal nog even in het 
Radboudziekenhuis moeten blijven. 
     Dhr. J. Schelhaas (wijk 12; Lindenlaan 5, 7461 XL) is nog tijdelijk in 
Résidence De Aa, Almelosestraat 44, 7642 GP Wierden, maar kon gelukkig al 
enkele weekenden naar huis.   
     Dhr. D. ter Steege (wijk 18; Bouwstraat 11b, 7462 AX) voelt zich erg 
vermoeid, maar is dankbaar dat hij – samen met zijn vrouw – betrokken kan 
blijven bij onze gemeente, o.a. door de kerkdiensten te volgen via de 
televisie.  
     Mevr. J. ten Brinke-Esink (wijk 19; Goudvink 37) herstelt langzaam van 
haar verblijf in het ziekenhuis, maar haar conditie is sterk verminderd. 
     Wij leven mee met u allen en bidden om Gods nabijheid, kracht en steun!  
Dat geldt ook voor onze oudere gemeenteleden. Het is moeilijk wanneer je 
krachten verminderen en je steeds meer afhankelijk bent van zorg van 
anderen. En zeker wanneer je partner hulpbehoevender wordt. Dan wordt 
het extra zwaar en eenzamer om je heen. Maar we mogen erop vertrouwen 
dat God ons ziet en helpt om onze last te dragen. In het bijzonder vragen wij 
uw gebed voor gemeenteleden die hier niet met name genoemd worden, 
maar in angstige spanning zitten voor de uitslag van onderzoeken.  
In Jesaja 49: 16a lezen we: ‘Ik heb je in mijn handpalm gegrift’. Hij zal je 
nooit vergeten. Hij zal je nooit verlaten. Zoveel ben je Hem waard. Moed en 
sterkte wensen we jullie en allen die om je heen staan!  
Met een hartelijke groet,         Fien Venema   
 

WEST: PASTINAAK 46 
     We bidden voor Dinie Klein Nagelvoort (Hagslagen 30, 7462 KE, wijk 23) 
die sinds de behandeling vanwege rugklachten in een continue spoor zit van 
scans, onderzoeken, artsen en specialisten. Stapje voor stapje gaat het beter 
maar vooral de buikklachten maken dat ze zich nog steeds niet fit voelt. 
     Vrijdag 20 april treden Hans Siemerink en Iris Poortman (Wierdensestraat 
44, 7461 BJ) in het huwelijk. De trouwdienst, waarin we samen met familie 
en vrienden Gods liefde en zegen vieren, vindt plaats om 15:30 in onze kerk. 
We bidden jullie een mooie dag toe; bovenal Gods trouwe aanwezigheid om 
jullie heen en tussen jullie in - een leven lang.  
     Nu we als kerk in de komende weken Pasen vieren, bidden we voor 
iedereen die een geliefde, vriend of kennis is verloren aan de dood. Dat je 
nieuwe kracht en rust ontvangt uit ons gezamenlijk geloof dat de dood door 
Jezus is vervangen met overvloedig veel leven. Moge God, die ons hoop 
geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw 
hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest. (Rom. 15:13) 
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Juist rondom feestdagen als Pasen en een nieuw seizoen van de lente kan 
het je even allemaal te veel worden. De herinneringen, de pijn in je ziel, de 
tastbare lege plek in het (gezins)leven. Weet je gedragen in onze gebeden.  
     Ons gebed wordt ook gevraagd voor de kinderen die op kamp gaan van 
20t/m22 april. Dat ze met elkaar veel plezier hebben wanneer ze samen met 
de leiding op expeditie gaan in de bijbel en hun geloof. Wees als jeugdleiders 
gezegend en we zijn super dankbaar voor jullie inzet en liefde voor jongeren! 
 

ds. Sander Ris 
 

PREDIKANTEN 

In de steigers: avonden voor twintigers 
Regelmatig wordt mij gevraagd of er activiteiten zijn in onze kerk voor 
jongvolwassenen en twintigers, die nog niet met de belijdeniskring meedoen 
maar wel met het geloof bezig zijn. Het klopt dat er in onze kerk op dit 
moment ‘een gat’ valt na de catechisatie voor tieners. Als 18plusser kan je 
dan het gevoel hebben dat er voor jou niks meer is. Achter de schermen 
wordt er stevig gebouwd aan avonden waar je leeftijdsgenoten ontmoet en 
bezig bent met je geloof of je plannen voor het leven. Zodat er in het nieuwe 
seizoen vanaf a.s. september een plek is waar je op een gezellige manier aan 
de slag kan met wat God voor je in gedachten heeft. 

ds. Sander Ris 
 

Voorbereidingsavonden doopdienst 6 mei 
Mocht je graag je kind willen laten dopen in de doopdienst van 6 mei en je 
hebt nog geen contact met mij opgenomen… wil je dat dan doen via de mail 
(ds.sander.ris@gmail.com)?  
Er zijn twee avonden vóór de doopdienst waarin we samen als predikant, 
ouderlingen en doopouders de dienst voorbereiden:  
 op woensdagavond 25 april en  
 maandagavond 30 april  
om 20.00-21.30 uur in zaal 1 van onze kerk.    ds. Sander Ris 
 

KERKELIJK BUREAU-KERKELIJKE STAND 

Ingekomen op 31-03-2018 van de Geref. kerk van Enter: 
Engbert Ewoud Rietberg, geb. 31-03-1988. 
Adres: Rondweg 31, 7468 MD ENTER, West 32. 
 

Rectificatie: Dhr. en mevr. J. Bosch zijn verhuisd naar Watermolen 88, 
7461 AZ RIJSSEN, Oost 4. 
 

Verhuisd op 19-03-2018: Dhr. J.G. Siemerink en mevr. I. Poortman. 
Van: Fuut 6, 7463 AS RIJSSEN, West 36. 
Naar: De Stroekeld 14, 7463 AM RIJSSEN, West 22. 

mailto:ds.sander.ris@gmail.com
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Verhuisd op 26-03-2018: Mevr. A.D. Bevelander. 
Van: Wierdensestraat 51, 7461 BC RIJSSEN, Oost 4. 
Naar: Pastoor Petersstraat 63, 7462 MX RIJSSEN, West 33. 
 

Verhuisd op 26-03-2018: Mevr. P. ter Steege. 
Van: Laan oud-Indiegangers 11, 7463 CH RIJSSEN, West 40. 
Naar: Barmsijs 35, 7463 BB RIJSSEN, Oost 19. 
 

Verhuisd op 30-03-2018: Dhr. en mevr. M.P.E. Verveld. 
Van: De Ruyterstraat 13, 7461 GH RIJSSEN, Oost 9. 
Naar: Fuut 6, 7463 AS RIJSSEN, West 36. 
 

Verhuisd op 05-04-2018: Dhr. en mevr. G.J. Kreileman. 
Van: Koperslager 10, 7463 DL RIJSSEN, West 37. 
Naar: Teunis Lodderstraat 42, 7462 CW RIJSSEN, West 26. 
 

Vertrokken op 13-02-2018 naar de Prot. Gem. van Deventer: 
Margaretha Helène Schooten - Roering, geb. 09-10-1950. 
Van: Hogepad 61, 7462 TB RIJSSEN, Oost 17. 
Naar: Smedenstraat 409, 7411 RK DEVENTER. 
 

                               J. Leferink (adm.), Nieuwenhuisstraat 54, tel. 517132 
 

DANK U WEL 

Paasmiddag 28 Maart 2018 in de Ontmoetingskerk. 
Ook dit jaar stonden de mensen van de diaconie weer voor ons klaar om 
samen met de mensen van de Ontmoetingskerk een fijne en gezellige 
Paasmiddag te vieren. Hartelijke dank voor de mooie gedichten, voor de 
schriftlezing, ds. Ris voor de meditatie, voor de koffie en thee en voor het 
heerlijke ontbijt. Ook dank aan de kosteressen die hier heel druk voor zijn 
geweest samen met de mensen van de diaconie. En als laatste voor de kleine 
attentie. Hiervoor onze hartelijke dank. 

    Rie Witten Borger 
 

KERKENRAAD 

Kort verslag kerkenraad 4 april 2018 
De voorzitter opent de vergadering en wenst iedereen van harte welkom, we 
zingen lied 971: 1 en 2. Ds. S. Ris leest Joh. 20 vanaf vers 19 en gaat voor in 
gebed. 
Na de vaststelling van de presentielijst en de agenda worden het verslag van 
de vorige vergadering en het verslag van het moderamen besproken.  
Op beide verslagen zijn geen opmerkingen. De diaconie en het CvK hebben 
de jaarrekening toegestuurd, deze worden na een kleine aanpassing door het 
CvK goedgekeurd.  
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Er is een uitnodiging gekomen van de Hervormde Gemeente van Wierden 
voor de bevestiging en intrede van ds. H.J. Donken. Onze kerk zal daar 
vertegenwoordigd zijn. De brief van de pastoraal bezoekers wordt uitgebreid 
besproken. Het is de wens van de kerkenraad dat de pastoraal bezoekers hun 
werk blijven doen, als de nieuwe structuur in werking gaat. Afgelopen week 
is er veel en vaak getelefoneerd met de nieuwe predikant. De bevestiging en 
intrede vindt plaats op zondag  
2 september. Het jeugdteam ontvangt hulp van een jongerenwerker.  
Voor de nieuwe structuur wordt de taakomschrijving van “noaber” besproken. 
Op 17 april is er een avond voor de wijkteams, deze staat onder 
verantwoording van de diaconie. Op deze avond komt de taak van noaber 
aan de orde. De kascontroles voor de verschillende commissies wordt 
ingesteld. Nadat een aantal ouderlingen en diakenen hebben gezegd te willen 
stoppen, zijn er in de nieuwe structuur niet genoeg ambtsdragers.  
We proberen met ingang van het nieuwe seizoen toch compleet te zijn.  
Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten met gebed. 

       Tiny Huizinga, scriba 
 

DIACONIE 

Namens de Biddag Commissie, de Diaconie maar 
vooral ook namens de Voedselbank Rijssen-Holten 
willen we iedereen bedanken voor zijn/haar 
bijdrage in welke vorm dan ook. Voor de vele 
ingekomen levensmiddelen maar 

ook voor de vele giften en de mooie opbrengst van de collecte 
tijdens de Biddag dienst van 14 maart 2018, hiermee kunnen 
we weer heel veel gezinnen die het moeilijk hebben helpen.  
Geweldig dat we ook zo gemeente van God mogen zijn! 

      De Biddag Commissie 
 

COMMISSIES 

Werkgroep gemeentecontacten: 
Vanuit onze partnergemeente Jankafalva kwam het volgende 
bericht, vertaald door W. Karkdijk: 
 

Beste vrienden, 
We gedenken Jezus Christus, Die uit de dood herrezen is  
(2 Tim. 2 : 8a). 

Dankzij Gods genade mogen we elkaar weer begroeten in de Paasvakantie. 
En in deze Paastijd roept Gods Woord ons op om te gedenken. Dit was het 
bevel aan het volk Israël, toen ze uit het land Egypte weggingen om Zijn 
bevrijding te herdenken.  
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En de Joden herdenken dat tot op deze Paasdag van vandaag. We moeten 
gedenken dat Jezus uit de dood is opgewekt, dat Hij ons bevrijdde van de 
vrees voor dood en zonden. 
Waarom moeten we in onze vieringen Gods Woord herdenken? Omdat in de 
huidige wereld veel mensen niet gedenken dat Jezus is opgewekt, want dat 
zien ze niet (zo). Zij kijken alleen maar naar de voorjaarsvakantie en mooie 
tradities. Daarom bidden wij als kerkgangers ook; wij zijn slechts mensen en 
we hebben een groot tekort: snel vergeten! Vooral als we klagen, rouwen, 
pijn lijden en moeilijke tijden ondergaan, dan vergeten we juist zo snel dat 
we juist dan NIET alleen zijn. Maar onze Heer Jezus nam dat op Zich; zelfs de 
dood kan Hem niet overwinnen!! 
De dood omringt ons altijd en overal; hoeveel doden zien we niet op T.V. in 
het nieuws? Maar we ervaren in onze kring van familie en vrienden de macht 
van de dood eveneens. Het raakt uiteindelijk ook onze levens (door ziekte, 
hartaanval, slecht bericht van een dokter). Wat is het dan een zegen als we 
kunnen gedenken dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat de dood is 
overwonnen dankzij Jezus!! 
En dit is niet alleen van vroeger; het is veel meer, en zeker ook van onze tijd! 
We verdienen de hoop, de sterkte van dit gedenken dat wij belijdende 
mensen mogen zijn van Jezus in Deze Vader. En wij prediken: Jezus Christus 
is opgestaan uit de dood!! Laten we (ook) met deze Pasen niet vergeten, 
maar laten we gedenken. En laat in onze vakantie centraal staan: Jezus is 
opgestaan; Jezus leeft!! 
Zo zal ons Paasfeest een gezegend Paasfeest zijn. 
Wij bedanken u voor uw giften, de vele gebeden voor ons gedaan en met 
een biddend hart wensen wij u een gezegend Pasen toe. 
Uit naam van de gemeente van Jankafalva, 
Jako Sandor, Predikant.         Tiny Huizinga 
 

OVERIGE BERICHTEN 

Opvang in Armenië 
Armenië, de laatste tijd regelmatig in het 
nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en 
de problematiek rond asielzoekers.  

Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld 
is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van 
de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk.  
De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het 
christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en 
Bartholomeus.  
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De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek 
van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 
kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot 
Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden 
gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen 
uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan 
vanwege de armoede.  
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië.  
Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen 
worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, 
leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende 
activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen 
ouders.  
Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het stadje 
Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh). 
Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,- 
U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig 
bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Armenië”. 
Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl        Bert Dokter 
 

Bevrijdingsconcert 5 mei 2018 
Viert u de vrijheid met ons mee? Op Bevrijdingsdag, 5 mei a.s. is er namelijk 
weer een feestelijk bevrijdingsconcert in de Dorpskerk in Wierden.  
De organisten Gerard Bartels, Marco Borkent en Jan-Willem Timmerman 
zullen een afwisselend programma op het orgel ten gehore brengen.  
Er worden werken gespeeld van diverse componisten. Daarnaast is er 
natuurlijk ook gelegenheid voor samenzang.  
Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur.  
De toegang is vrij, na afloop wordt een collecte gehouden voor stichting 
Kimon. Allen hartelijk welkom! 
Met vriendelijke groet,        Marco Borkent 
 

OPROEPEN/VACATURES 

Vrijwilligers gevraagd!  
Voor dagcentrum De Bolder zijn we dringend op zoek naar een aantal 
vrijwilligers. Liefde voor de dementerende medemens staat voorop. 
Vrijwilligers doen alle voorkomende werkzaamheden samen met het 
personeel en in goed overleg. U krijgt er veel liefde en waardering voor 
terug. Voor informatie: Dagcentrum De Bolder Karel Doormanstraat 36 te 
Rijssen. Telefoon: 0548-530916 of loop gerust een keer binnen. 
Hartelijke groet namens personeel De Bolder, 

    Jennie Klein Haneveld, Ina Smeijers, Gea Voortman 

http://www.missionpossible.nl/
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GEDICHT 

 
 
                                             LEVENSMOED              Marinus van den Berg 

 

Geef ons de levensmoed, God 
om op te staan uit wat ons neerdrukt. 

Geef ons de levensmoed, 
opdat wij herschapen worden. 

Dat verdriet en wanhoop, 
onverschilligheid en bitterheid 

niet het laatste woord hebben in ons leven. 
Dat wij opstaan tot mensen die 

elkaar het leven geven. 
 

Geef levensmoed, God, 
aan allen die het durven opnemen 

voor gekleineerde en onderworpen mensen. 
Voor mensen die achteruit worden geschoven. 

 

Geef levensmoed 
aan allen die hun leven inzetten, 

opdat er een uittocht komt uit de armoede, 
oorlog en onderdrukking. 
geef ons levensmoed, God 

mondige mensen te zijn als anderen 
onrecht wordt aangedaan. 

 

Geef levensmoed, God, 
aan allen die ongeneeslijk ziek zijn, 

aan allen die weten dat ze niet lang meer 
te leven hebben. 

 

Geef levensmoed God, 
aan die alleen zijn komen te staan. 

Geef levensmoed aan allen, 
die willen werken aan een levende en 

volwassen geloofsgemeenschap. 
 

      Ingezonden door Jaap Blok 


